
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Christus	is	voor	allen

gestorven	opdat	de	levenden	niet
langer	voor	zichzelf	zouden	leven,
maar	voor	hem	die	voor	hen	is
gestorven	en	is	opgewekt.
	

God	zei	tot	Jeremia:	Richt
je	tot	iedereen	naar	wie	ik	je	zend.
Wees	voor	niemand	bang,	want	ik	zal
je	ter	zijde	staan	en	je	redden.
	

Jezus	zegt:	Ieder	die
zijn	leven	wil	behouden,	zal	het
verliezen,	maar	wie	zijn	leven	verliest
omwille	van	mij,	zal	het	behouden.
	

Eli	zei	tegen	de	jonge
Samuël:	Wanneer	je	wordt	geroepen,
moet	je	antwoorden:	“Spreek,	Heer,
uw	dienaar	luistert.”
	

Liefdevol	als	u	bent,	Heer,
hebt	u	uw	volk	in	de	woestijn	niet
verlaten.	Boven	hen	stond	steeds	de
wolkkolom	om	hun	bij	dag	de	weg	te
wijzen,	en	’s	nachts	was	er	de	vuurzuil
die	de	weg	verlichtte	waarlangs	ze
moesten	gaan.
	

De	Heer	gaf	mij	ruimte,
bevrijdde	mij,	omdat	hij	mij	liefhad.
	

Grote	mensenmassa’s
verzamelden	zich	om	naar	Jezus	te
luisteren	en	zich	van	hun	ziekten	te
laten	genezen.	Hijzelf	trok	zich
geregeld	terug	op	eenzame	plaatsen
om	er	te	bidden.
	

Of	we	nu	leven	of	sterven,
we	zijn	altijd	van	de	Heer.	Want
Christus	is	gestorven	en	weer	tot	leven
gekomen	om	te	heersen	over	de	doden
en	de	levenden.
	

De	gelovigen	werden	door
hevige	vervolgingen	verspreid.
Degenen	die	verdreven	waren,	trokken
rond	en	verkondigden	het	woord	van
God.
	

Jezus	zegt:	Waar	twee
of	drie	mensen	in	mijn	naam	samen
zijn,	ben	ik	in	hun	midden.
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De	Heer	zegt:	Kom
terug,	want	ik	ben	vol	genade.
	

Jezus	zegt:	Als	de	herder
het	afgedwaalde	schaap	vindt,	dan	zal
hij	zich	over	dat	ene	meer	verheugen
dan	over	de	negenennegentig	andere
die	niet	afgedwaald	waren.	Zo	wil	ook
jullie	Vader	in	de	hemel	niet	dat	er	één
verloren	gaat.
	

Uit	het	boek	Jesaja:	Ik
zal	de	roemrijke	daden	van	de	Heer
bezingen:	alles	wat	de	Heer	voor	zijn
volk	heeft	gedaan	in	zijn	ontferming.
	

Jezus	zegt:	De	Geest	van
de	waarheid	zal	jullie,	wanneer	hij
komt,	de	weg	wijzen	naar	de	volle
waarheid.	Hij	zal	niet	namens	zichzelf
spreken,	maar	hij	zal	zeggen	wat	hij
hoort.
	

Paulus	schreef:	Toen	ik
kwam	om	u	het	geheim	van	God	te
verkondigen,	beschikte	ik	niet	over
uitzonderlijke	welsprekendheid	of
wijsheid.	Ik	had	besloten	u	geen
andere	kennis	te	brengen	dan	die	over
Jezus	Christus	–	de	gekruisigde.
	

Moge	God,	die	ons	hoop
geeft,	u	in	het	geloof	geheel	en	al
vervullen	met	vreugde	en	vrede,	zodat
uw	hoop	overvloedig	zal	zijn	door	de
kracht	van	de	heilige	Geest.
	

Petrus	vroeg	aan
Jezus:	“Hoe	vaak	moet	ik	mijn	broeder
of	zuster	vergeving	schenken?	Tot
zevenmaal	toe?”	Jezus	antwoordde:
“Niet	tot	zevenmaal	toe,	zeg	ik	je,
maar	tot	zeventig	maal	zeven.”
	

Prijs	de	Heer,	mijn	ziel,
prijs,	mijn	hart,	zijn	heilige	naam.	Prijs
de	Heer,	mijn	ziel,	vergeet	niet	één
van	zijn	weldaden.
	

Verdraag	elkaar	en
vergeef	elkaar;	zoals	de	Heer	u
vergeven	heeft,	moet	u	elkaar
vergeven.
	

Jij	die	ontzag	voor	de
Heer	hebt,	zie	uit	naar	zijn	ontferming
en	wijk	niet	af.
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MATTEÜS		Jezus	zag	bij
het	tolhuis	een	man	zitten	die	Matteüs
heette,	en	hij	zei	tegen	hem:	“Volg
mij.”	Hij	stond	op	en	volgde	hem.
	

Paulus	schreef:	Christus
is	onze	vrede,	hij	die	de	muur	van
vijandschap	tussen	de	volken	heeft
afgebroken	en	hen	door	het	kruis	in
één	lichaam	met	God	verzoende.
	

Wij	zijn	een	aarden	pot
voor	de	schat	van	Gods	aanwezigheid;
het	moet	duidelijk	zijn	dat	onze
overweldigende	kracht	niet	van	onszelf
komt,	maar	van	God.
	

God	zal	ruimhartig
vergeven.	Mijn	plannen	zijn	niet	jullie
plannen,	en	jullie	wegen	zijn	niet	mijn
wegen	–	spreekt	de	Heer.
	

Ons	is	een	koninkrijk
gegeven	dat	niet	wankelt.	Laten	wij
daarom	God	danken	en	hem
aanbidden.
	

De	Heer	is	mijn	rots,	mijn
vesting.	Ik	roep:	“Geloofd	zij	de	Heer,”
want	ik	ben	van	mijn	vijanden	verlost.
	

Johannes	schreef:	Wie
zegt	in	God	te	blijven,	behoort	in	de
voetsporen	van	Jezus	te	treden.
	

Elk	van	uw	geboden	is
betrouwbaar,	Heer,	maar	leugens
achtervolgen	mij	–	kom	mij	te	hulp!
Blijf	mij	trouw,	laat	mij	leven.
	

Paulus	schreef:	Als	wij
met	Christus	gestorven	zijn,	zullen	we
ook	met	hem	leven.
	

Paulus	schreef:	Ik	wil
Christus	kennen	en	de	kracht	van	zijn
opstanding	ervaren,	ik	wil	delen	in	zijn
lijden	en	aan	hem	gelijk	worden	in	zijn
dood,	in	de	hoop	misschien	ook	zelf	uit
de	dood	op	te	staan.
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