
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
OKTOBER	2023
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Jezus	zei	in	een

gelijkenis:	Iemand	had	twee	zonen.	Hij
zei	tegen	hen:	“Ga	vandaag	in	de
wijngaard	aan	het	werk.”	De	eerste
antwoordde:	“Ik	wil	niet,”	maar	later
bedacht	hij	zich	en	ging	alsnog.	De
ander	antwoordde:	“Ja,	vader,”	maar
ging	niet.	Wie	van	de	twee	heeft	nu	de
wil	van	zijn	vader	gedaan?
	

Leg	het	gewaad	van	je
verdriet	af	en	hul	je	voorgoed	in	Gods
stralende	schoonheid.	God	zal	u	met
vreugde	leiden	onder	betoon	van	zijn
barmhartigheid	en	gerechtigheid.
	

Jezus	zegt:	Behandel
anderen	steeds	zoals	je	zou	willen	dat
ze	jullie	behandelen.
	

Uit	de	profeet	Hosea:
Zaai	rechtvaardig!	Oogst	met	liefde!
Het	is	tijd	om	de	Heer	te	smeken,	dat
hij	nadert	met	de	regen	van	zijn
goedheid.
	

Laat	u	bij	het	bidden
leiden	door	de	Geest,	iedere	keer	dat	u
bidt;	blijf	waakzaam	en	bid
voortdurend	voor	heel	Gods	volk.
	

Christus	leed	en	dreigde
niet,	hij	vestigde	zijn	hoop	op	hem	die
rechtvaardig	oordeelt.	Hij	heeft	in	zijn
lichaam	onze	zonden	het	kruishout	op
gedragen,	opdat	wij,	dood	voor	de
zonde,	rechtvaardig	zouden	leven.
	

Jezus	zegt:	Aan	jullie
liefde	voor	elkaar	zal	iedereen	zien	dat
jullie	mijn	leerlingen	zijn.
	

Jezus	zei:	Hebt	u	dit
nooit	in	de	Schriften	gelezen:	De	steen
die	de	bouwers	afkeurden	is	de
hoeksteen	geworden.	Dankzij	de	Heer
is	dit	gebeurd,	wonderbaarlijk	is	het
om	te	zien.
	

Niemand	heeft	God	ooit
gezien.	Maar	als	we	elkaar	liefhebben,
blijft	God	in	ons	en	is	zijn	liefde	in	ons
ten	volle	werkelijkheid	geworden.
	

Wees	niet	partijdig.
Spreek	rechtvaardig	recht	over	je
naasten.	Heb	je	naaste	lief	als	jezelf.
	

Heer,	wijs	mij	de	weg
van	uw	waarheid	en	onderricht	mij,
want	u	bent	de	God	die	mij	redt.
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Jezus	richtte	zijn	blik	op
zijn	leerlingen	en	zei:	Gelukkig	jullie
die	arm	zijn,	want	van	jullie	is	het
koninkrijk	van	God.
	

Paulus	schreef:	Wij
verkondigen	een	gekruisigde	Christus,
voor	de	volken	een	dwaasheid.	Maar
voor	ons	is	Christus	Gods	kracht	en
wijsheid.
	

Jezus	zegt:	De	heilige
Geest,	die	de	Vader	jullie	namens	mij
zal	zenden,	zal	jullie	alles	duidelijk
maken	en	alles	in	herinnering	brengen
wat	ik	tegen	jullie	gezegd	heb.
	

Uit	de	profeet	Jesaja:
Dat	is	onze	God!	Hij	was	onze	hoop:	hij
zou	ons	redden.	Juich	en	wees	blij:	hij
heeft	ons	gered!
	

Petrus	schreef:	U	mag
uw	zorgen	op	God	afwentelen,	want	u
ligt	hem	na	aan	het	hart.
	

God	is	voor	ons	een
veilige	schuilplaats,	een	betrouwbare
hulp	in	de	nood.	Daarom	vrezen	wij
niet,	al	wankelt	de	aarde.
	

LUCAS		Jezus	zegt:	Ik
ben	gekomen	om	op	aarde	een	vuur	te
ontsteken,	en	wat	zou	ik	graag	willen
dat	het	al	brandde!
	

De	Heer	zegt:	Ik	voer
mijn	volk	over	wegen	die	ze	niet
kennen.	Duisternis	verander	ik	in	licht.
	

Jezus	kan	met	onze
zwakheden	meevoelen,	juist	omdat	hij,
net	als	wij,	in	elk	opzicht	op	de	proef	is
gesteld,	met	dit	verschil	dat	hij	niet
vervallen	is	tot	zonde.
	

Paulus	schreef:	In
iedereen	is	de	Geest	zichtbaar	aan	het
werk,	ten	bate	van	de	gemeente.
	

De	Heer	zegt:	Ik	heb
je	bij	je	naam	geroepen,	ofschoon	je
me	niet	kende.
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Jezus	zegt:	Ik	ben	het
brood	dat	leven	geeft.	Wie	bij	mij	komt
zal	geen	honger	meer	hebben,	en	wie
in	mij	gelooft	zal	nooit	meer	dorst
hebben.
	

Ik	sla	mijn	ogen	op	naar
de	bergen,	van	waar	komt	mijn	hulp?
Mijn	hulp	komt	van	de	Heer	die	hemel
en	aarde	gemaakt	heeft.
	

Een	man	die	door
huidvraat	getekend	was,	zei	tot	Jezus:
“Heer,	als	u	wilt,	kunt	u	mij	rein
maken.”	Jezus	stak	zijn	hand	uit,
raakte	hem	aan	en	zei:	“Ik	wil	het,
word	rein!”
	

Wie	op	God	vertrouwen
zullen	de	waarheid	kennen,	en	wie
trouw	zijn	zullen	in	liefde	met	hem
verkeren.
	

Petrus	schreef:	Christus
werd	gehoond	en	hoonde	zelf	niet,	hij
leed	en	dreigde	niet,	hij	vestigde	zijn
hoop	op	hem	die	rechtvaardig
oordeelt.
	

Wie	de	ander	liefheeft,
blijft	in	het	licht	en	komt	niet	ten	val.
	

Jezus	zegt:	Heb	de
Heer,	uw	God,	lief	met	heel	uw	hart	en
met	heel	uw	ziel	en	met	heel	uw
verstand.	Dat	is	het	grootste	en	eerste
gebod.	Het	tweede	is	daaraan	gelijk:
heb	uw	naaste	lief	als	uzelf.
	

De	Geest	helpt	ons	in
onze	zwakheid;	wij	weten	immers	niet
wat	we	in	ons	gebed	tegen	God
moeten	zeggen,	maar	de	Geest	zelf
pleit	voor	ons	met	woordloze	zuchten.
	

Jezus	bad	voor	zijn
leerlingen	en	zei:	Zoals	u	in	mij	bent
en	ik	in	u,	Vader,	laat	hen	zo	ook	in
ons	zijn,	opdat	de	wereld	gelooft	dat	u
mij	hebt	gezonden.
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