
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Doorgrond	mij,	Heer,	en

ken	mij,	peil	mijn	hart,	want	uw	liefde
staat	mij	voor	ogen	en	ik	bewandel	de
weg	van	uw	waarheid.
	

Ik	blijf	hopen	op	de	God
die	mij	redding	zal	brengen.	Al	is	het
donker	om	mij	heen,	de	Heer	is	mijn
licht.
	

Door	toedoen	van	de
dienaar	van	de	Heer	slaagde	wat	de
Heer	wilde.	Na	het	lijden	dat	hij	moest
doorstaan,	zag	hij	het	licht	en	werd
met	kennis	verzadigd.
	

De	apostelen	waren
verheugd	dat	ze	waardig	bevonden
waren	vernedering	te	ondergaan
omwille	van	de	naam	van	Jezus.	Ze
bleven	dagelijks	onderricht	geven	in
de	tempel	of	bij	iemand	thuis	en
gingen	door	met	het	verkondigen	van
het	goede	nieuws	dat	Jezus	de	messias
is.
	

Gelukkig	wie	bij	u	hun
toevlucht	zoeken,	Heer.	Trekken	zij
door	een	dal	van	dorheid,	het
verandert	voor	hen	in	een	oase.
	

Jezus	riep:	Laat	wie	dorst
heeft	bij	mij	komen	en	drinken	wie	in
mij	gelooft!
	

Strek	je	hand	uit	naar	de
arme.	Wees	vrijgevig	voor	ieder	die
leeft.	Ga	wie	verdriet	heeft	niet	uit	de
weg,	klaag	met	hen	die	klagen.
	

Jezus	zag	een	grote
menigte	en	voelde	medelijden	met
hen,	omdat	ze	leken	op	schapen
zonder	herder,	en	hij	onderwees	hen
langdurig.
	

Van	buitenaf	werden	we
belaagd	door	ruzies,	van	binnenuit
door	zorgen.	Maar	God	geeft	moed
aan	wie	terneergeslagen	is,	en	heeft
ook	ons	moed	gegeven.
	

De	Heer	zegt:	Zie,	ik
schep	een	nieuwe	hemel	en	een
nieuwe	aarde.	Er	zal	alleen	maar
blijdschap	zijn	om	wat	ik	schep.	Ik
schenk	mijn	volk	vreugde.
	

Jezus	zegt:	Mijn
schapen	luisteren	naar	mijn	stem,	ik
ken	ze	en	zij	volgen	mij.	Ik	geef	ze
eeuwig	leven:	ze	zullen	nooit	verloren
gaan	en	niemand	zal	ze	uit	mijn	hand
roven.
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Als	je	de	Heer	wilt
dienen,	bereid	je	dan	voor	op
beproevingen.	Houd	het	rechte	spoor
en	word	niet	ongeduldig	in	tijden	van
tegenspoed.	Houd	je	stevig	aan	hem
vast	en	laat	hem	niet	los.
	

Wat	ben	je	bedroefd,	mijn
ziel,	en	onrustig	in	mij.	Vestig	je	hoop
op	God,	eens	zal	ik	hem	weer	loven,
mijn	God	die	mij	ziet	en	redt.
	

Een	dienaar	van	de	Heer
moet	geen	ruzie	maken,	maar	voor
iedereen	vriendelijk	zijn;	hij	moet	een
verdraagzaam	mens	zijn.
	

Ik	weet	dat	mijn	redder
leeft.
	

Vergeld	geen	kwaad	met
kwaad,	maar	probeer	voor	alle	mensen
het	goede	te	doen.	Leef,	voorzover	het
in	uw	macht	ligt,	met	alle	mensen	in
vrede.
	

Jezus	zegt:	Het	koninkrijk
van	God	is	als	een	zaadje	van	de
mosterdplant,	het	kleinste	van	alle
zaden.	Maar	als	het	na	het	zaaien
opschiet,	wordt	het	het	grootste	van
alle	planten.
	

God	zal	bij	de	mensen
wonen.	Zij	zullen	zijn	volken	zijn	en
God	zelf	zal	als	hun	God	bij	hen	zijn.
Hij	zal	alle	tranen	uit	hun	ogen	wissen.
	

Allen	zien	hoopvol	naar
u	uit,	Heer.	Gul	is	uw	hand	geopend,	u
vervult	het	verlangen	van	alles	wat
leeft.
	

Baan	een	weg	voor	onze
God.	Oneffen	plekken	moeten	vlak
gemaakt	worden	en	ruige	gronden
worden	een	vlakte.	De	luister	van	de
Heer	zal	zich	openbaren	voor	het	oog
van	al	wat	leeft.
	

Jezus	zegt:	Ik	verzeker
jullie:	alles	wat	jullie	gedaan	hebben
voor	een	van	de	onaanzienlijksten	van
mijn	broeders	of	zusters,	dat	hebben
jullie	voor	mij	gedaan.
	

U	bent	opnieuw	geboren,
niet	uit	vergankelijk	maar	uit
onvergankelijk	zaad,	door	Gods
levende	en	altijd	blijvende	woord.
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Stel	uzelf	in	dienst	van
God.	De	zonde	mag	niet	langer	over	u
heersen,	want	u	staat	niet	onder	de
wet,	maar	leeft	onder	de	genade.
	

Jezus	zegt:	Mijn	gebod	is
dat	jullie	elkaar	liefhebben	zoals	ik
jullie	heb	liefgehad.
	

Jezus	zegt:	Wanneer
iemand	mij	liefheeft	zal	hij	zich	houden
aan	wat	ik	zeg,	mijn	Vader	zal	hem
liefhebben	en	mijn	Vader	en	ik	zullen
bij	hem	komen	en	bij	hem	wonen.
	

Wees	over	niets
bezorgd,	maar	vraag	God	wat	u	nodig
hebt	en	dank	hem	in	al	uw	gebeden.
	

U	hebt	niet	voor	een
tastbare	werkelijkheid	gestaan.	Nee,	u
staat	voor	de	stad	van	de	levende	God,
voor	de	bemiddelaar	van	een	nieuw
verbond,	Jezus.
	

God	heeft	ons	kostbare,
rijke	beloften	gedaan,	opdat	wij	deel
zouden	krijgen	aan	de	goddelijke
natuur.
	

Jezus	zond	zijn
leerlingen	uit	en	zei:	Trek	heel	de
wereld	rond	en	maak	aan	ieder
schepsel	het	goede	nieuws	bekend.
	

Voordat	Jezus	de	wereld
verliet	om	naar	de	Vader	te	gaan,	bad
hij:	Ik	bid	niet	alleen	voor	hen,	maar
voor	allen	die	door	hun	verkondiging
in	mij	geloven.
	

Ik	zal	juichen	voor	de
Heer,	jubelen	voor	de	God	die	mij	redt.
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