
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
JULI	2025
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Paulus	schreef	aan	de

gelovigen	van	Thessaloniki:	In	al	onze
nood	en	ellende	voelen	we	ons
gesterkt	door	uw	geloof.
	

Jezus	zegt:	De	vossen
hebben	holen	en	de	vogels	hebben
nesten,	maar	de	Mensenzoon	kan	zijn
hoofd	nergens	te	ruste	leggen.
	

Een	week	na	de
opstanding	waren	de	leerlingen
samen,	Jezus	kwam	in	hun	midden
staan.	‘Ik	wens	jullie	vrede!’	zei	hij,	en
daarna	richtte	hij	zich	tot	Tomas:	‘Leg
je	vingers	hier	en	kijk	naar	mijn
handen,	en	leg	je	hand	in	mijn	zij.
Wees	niet	langer	ongelovig,	maar
geloof.’
	

Christus	is	beeld	van	God,
de	onzichtbare.	In	hem	is	alles
geschapen,	alles	in	de	hemel	en	alles
op	aarde,	het	zichtbare	en	het
onzichtbare.
	

Door	Christus	gelooft	u	in
God,	die	hem	uit	de	dood	heeft
opgewekt	en	hem	laat	delen	in	zijn
luister,	zodat	uw	geloof	tevens	hoop	is
op	God.
	

Jezus	zegt:	De	oogst	is
groot,	maar	arbeiders	zijn	er	weinig;
vraag	dus	de	eigenaar	van	de	oogst	of
hij	arbeiders	wil	sturen	om	de	oogst
binnen	te	halen.
	

Wees	altijd	verheugd,	bid
onophoudelijk,	dank	God	onder	alle
omstandigheden.
	

Het	woord	van	de	Heer
blijft	eeuwig	bestaan.	Dit	woord	is	het
evangelie	dat	u	verkondigd	is.
	

Mozes	sprak	tot	het	volk:
Wanneer	u	naar	de	Heer,	uw	God,
terugkeert	en	hem	weer	met	hart	en
ziel	gaat	gehoorzamen,	dan	zal	hij	zich
over	u	ontfermen.
	

De	Heer	zal	ik	loven	te
midden	van	velen,	hij	staat	de	armen
ter	zijde	en	redt	hen	uit	de	greep	van
hun	rechters.
	

In	Christus	heeft	God	in
heel	zijn	volheid	willen	wonen	en	door
hem	en	voor	hem	alles	met	zich	willen
verzoenen.
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Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Vrees	niet,	kleine	kudde,
want	jullie	Vader	heeft	jullie	het
koninkrijk	van	God	willen	schenken.
	

Jezus	ging	zitten	met
zijn	leerlingen	om	zich	heen.	Hij
onderrichtte	hen	en	zei:	Gelukkig	wie
nederig	van	hart	zijn,	want	voor	hen	is
het	koninkrijk	van	de	hemel.
	

Ontspan	je,	spreek	jezelf
moed	in	en	houd	verdriet	op	een
afstand,	want	verdriet	dient	geen
enkel	doel.
	

In	een	gelijkenis	zei	de
heer	tegen	zijn	dienaar:	Voortreffelijk,
je	bent	een	goede	en	betrouwbare
dienaar.	Omdat	je	betrouwbaar	bent
gebleken	in	het	kleine,	zal	ik	je	over
veel	meer	aanstellen.	Wees	welkom	bij
het	feestmaal	van	je	heer.
	

Erken	Christus	als	Heer
en	eer	hem	met	heel	uw	hart.	Vraagt
iemand	u	waarop	de	hoop	die	in	u	leeft
gebaseerd	is,	wees	dan	steeds	bereid
om	u	te	verantwoorden.
	

Hier	moeten	jullie	je	aan
houden:	Spreek	de	waarheid	tegen
elkaar,	bewaar	de	vrede	door	eerlijk
en	rechtvaardig	recht	te	spreken.
	

Jezus	zegt:	Wie	niet	zijn
kruis	draagt	en	mij	op	mijn	weg	volgt,
kan	niet	mijn	leerling	zijn.
	

In	Christus	hebben	wij
vrijelijk	toegang	tot	God,	vol
vertrouwen	door	ons	geloof	in	hem.
	

Marta	ontving	Jezus
gastvrij	in	haar	huis.	Haar	zuster,
Maria,	ging	aan	de	voeten	van	de	Heer
zitten	en	luisterde	naar	zijn	woorden.
	

Jezus	zegt:	Ik	ben	niet
gekomen	om	over	de	wereld	te
oordelen,	maar	om	de	wereld	te
redden.
	

De	opgestane	Jezus	zei
tot	Maria	uit	Magdala:	Ga	naar	mijn
broeders	en	zusters	en	zeg	tegen	hen
dat	ik	opstijg	naar	mijn	Vader,	die	ook
jullie	Vader	is,	naar	mijn	God,	die	ook
jullie	God	is.
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U	bent	het,	Heer,	die
mijn	lamp	doet	schijnen,	u	verlicht
mijn	duisternis.
	

Wij	hebben	lief	omdat
God	ons	het	eerst	heeft	liefgehad.
Iemand	kan	onmogelijk	God,	die	hij
nooit	gezien	heeft,	liefhebben	als	hij
de	ander,	die	hij	wel	ziet,	niet	liefheeft.
	

Beken	elkaar	uw	zonden
en	bid	voor	elkaar,	dan	zult	u	genezen.
	

De	geboden	van	de	Heer
zijn	heel	dichtbij,	in	uw	mond	en	in	uw
hart;	u	kunt	ze	volbrengen.
	

Jezus	zegt:	Als	jullie,
met	jullie	gebreken,	je	kinderen	al
goede	gaven	schenken,	hoeveel	te
meer	zal	de	Vader	in	de	hemel	dan
niet	de	heilige	Geest	geven	aan	wie
hem	erom	vragen.
	

Paulus	schreef:	Wij
verkondigen	wat	het	oog	niet	heeft
gezien	en	het	oor	niet	heeft	gehoord,
wat	in	geen	mensenhart	is	opgekomen,
dat	heeft	God	bestemd	voor	wie	hem
liefheeft.
	

Jezus	zegt:	Ik	ben	de
ware	wijnstok.	Een	rank	die	niet	aan
de	wijnstok	blijft,	kan	uit	zichzelf	geen
vrucht	dragen.	Zo	kunnen	jullie	geen
vrucht	dragen	als	jullie	niet	in	mij
blijven.
	

Ikzelf	zal	mijn	schapen
weiden	–	spreekt	de	Heer.	Ik	zal	naar
verdwaalde	dieren	op	zoek	gaan,
gewonde	dieren	verbinden,	zieke
dieren	gezond	maken.
	

Toen	u	gedoopt	werd
bent	u	met	Christus	begraven,	en	met
hem	bent	u	ook	tot	leven	gewekt,
omdat	u	gelooft	in	de	kracht	van	God
die	hem	uit	de	dood	heeft	opgewekt.
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