
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Hij	die	Christus	Jezus	uit

de	dood	heeft	opgewekt,	zal	ook	u	die
sterfelijk	bent,	levend	maken	door	zijn
Geest,	die	in	u	leeft.
	

Jesaja	zei:	Ontwaak,	jullie
daar	in	het	stof,	en	jubel!	De	aarde
brengt	haar	schimmen	weer	tot	leven.
	

Je	weet	wat	de	Heer	van
je	wil:	niets	anders	dan	recht	te	doen,
trouw	te	betrachten	en	nederig	de	weg
te	gaan	van	je	God.
	

Jezus	zei	tot	een	door	hem
genezen	vrouw:	Wees	gerust,	uw
geloof	heeft	u	gered.
	

Paulus	schreef:	God	is
trouw	en	zal	niet	toestaan	dat	u	boven
uw	krachten	wordt	beproefd:	hij	geeft
u	mét	de	beproeving	ook	de	uitweg,
zodat	u	haar	kunt	doorstaan.
	

Jezus	zond	zijn	leerlingen
uit	om	het	koninkrijk	van	God	te
verkondigen.	Ze	gingen	op	weg	en
trokken	van	de	ene	plaats	naar	de
andere,	terwijl	ze	het	goede	nieuws
verkondigden.
	

Een	week	na	de
opstanding	waren	de	leerlingen
samen,	Jezus	kwam	in	hun	midden
staan.	‘Ik	wens	jullie	vrede!’	zei	hij,	en
daarna	richtte	hij	zich	tot	Tomas:	‘Leg
je	vingers	hier	en	kijk	naar	mijn
handen,	en	leg	je	hand	in	mijn	zij.
Wees	niet	langer	ongelovig,	maar
geloof.’
	

Maria	zei:	Barmhartig	is
de	Heer,	van	geslacht	op	geslacht,
voor	al	wie	hem	vereert.
	

Betrouwbaar	is	de	Heer	in
alles	wat	hij	zegt,	heel	zijn	schepping
blijft	hij	trouw.	Een	steun	is	de	Heer
voor	wie	is	gevallen,	wie	gebukt	gaat
richt	hij	op.
	

Jezus	zegt:	Zoek	het
koninkrijk	van	God,	en	de	andere
dingen	zullen	je	erbij	gegeven	worden.
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Jezus	zegt:	De	Geest	van
de	waarheid	zal	jullie,	wanneer	hij
komt,	de	weg	wijzen	naar	de	volle
waarheid.	Hij	zal	niet	namens	zichzelf
spreken,	maar	hij	zal	zeggen	wat	hij
hoort.
	

Jezus	leerde	zijn
leerlingen	dat	de	Mensenzoon	veel	zou
moeten	lijden	en	door	hogepriesters
en	de	schriftgeleerden	verworpen	zou
worden,	en	dat	hij	gedood	zou	worden,
maar	drie	dagen	later	zou	opstaan
	

Johannes	schreef:	Dit	is
wat	wij	Christus	hebben	horen
verkondigen:	God	is	licht,	er	is	in	hem
geen	spoor	van	duisternis.
	

De	opgestane	Jezus
maakte	het	verstand	van	zijn
leerlingen	ontvankelijk	voor	het
begrijpen	van	de	Schriften.	Hij	zei
tegen	hen:	“Er	staat	geschreven	dat	de
messias	zal	lijden	en	zal	opstaan	uit	de
dood.”
	

Jezus	zegt:	Jullie	zijn	het
licht	in	de	wereld.	Jullie	licht	moet
schijnen	voor	de	mensen,	opdat	ze
jullie	goede	daden	zien	en	eer
bewijzen	aan	jullie	Vader	in	de	hemel.
	

Petrus	schreef:	U	mag	uw
zorgen	op	God	afwentelen,	want	u	ligt
hem	na	aan	het	hart.
	

Dit	zegt	de	Heer:	Ik	leg
in	Sion	een	fundament	met	een
uitgelezen	grondsteen,	een	kostbare
hoeksteen.	Wie	zijn	vertrouwen	daarop
grondvest,	hoeft	geen	andere
toevlucht	te	zoeken.	Ik	zal	het	recht
als	meetlint	hanteren	en	de
gerechtigheid	als	schietlood.
	

Jezus	zegt:	Wie	van	jullie
de	belangrijkste	wil	zijn,	zal	de
anderen	moeten	dienen.
	

Paulus	schreef	over	de
eerste	christelijke	gemeenschappen:
Ze	zijn	door	ellende	zwaar	op	de	proef
gesteld,	maar	vervuld	van	een
overstelpende	vreugde	en	ondanks
hun	grote	armoede	zeer	vrijgevig.
	

De	Heer	steunde
degenen	die	het	evangelie	van	de	Heer
Jezus	bekend	maakten,	zodat	veel
mensen	overgingen	tot	het	geloof	in	de
Heer.
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Johannes	schreef:
Bedenk	hoe	groot	de	liefde	is	die	de
Vader	ons	heeft	geschonken!	Wij
worden	kinderen	van	God	genoemd,
en	dat	zijn	we	ook.
	

Uit	de	Psalmen:	Zoek	je
geluk	bij	de	Heer,	hij	zal	geven	wat	je
hart	verlangt.
	

Paulus	schreef:	De	Heer
is	trouw,	hij	zal	u	kracht	geven	en	u
tegen	het	kwaad	beschermen.
	

Al	wie	nederig	is	en	God
vereert,	prijs	de	Heer,	bezing	hem	in
eeuwigheid.	Eeuwig	duurt	zijn
erbarmen.
	

MARCUS		Een	vader
vroeg	Jezus	zijn	kind	te	genezen	en	hij
riep:	Ik	geloof!	Kom	mijn	ongeloof	te
hulp.
	

Christus	leed	en	dreigde
niet,	hij	vestigde	zijn	hoop	op	hem	die
rechtvaardig	oordeelt.	Hij	heeft	in	zijn
lichaam	onze	zonden	het	kruishout	op
gedragen,	opdat	wij,	dood	voor	de
zonde,	rechtvaardig	zouden	leven.
	

Christus	is	afgedaald	in
de	diepte.	Hij	is	opgestaan	om	alles
met	zijn	aanwezigheid	te	vullen.
	

Jezus	zegt:	Blijf	in	mij,
dan	blijf	ik	in	jullie.	Een	rank	die	niet
aan	de	wijnstok	blijft,	kan	uit	zichzelf
geen	vrucht	dragen.	Zo	kunnen	jullie
geen	vrucht	dragen	als	jullie	niet	in
mij	blijven.
	

De	Heer	zegt:	Al	zouden
de	bergen	wijken	en	de	heuvels
wankelen,	mijn	liefde	zal	nooit	meer
van	jou	wijken.
	

Paulus	schreef:	Christus
zal	bij	alles	wat	mij	overkomt	geëerd
worden,	of	ik	nu	in	leven	blijf	of	moet
sterven.	Want	voor	mij	is	leven
Christus.
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