
Deze	dagelijkse	bijbelteksten
worden	tijdens	het	middaggebed
in	Taizé	gelezen.	De	verwijzing
geeft	een	wat	langere	tekst	aan.Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Aan	Jezus	werd	hem	de

boekrol	van	de	profeet	Jesaja	overhandigd,
en	hij	rolde	hem	af	tot	de	plaats	waar
geschreven	staat:	“De	Geest	van	de	Heer
rust	op	mij,	want	hij	heeft	mij	gezalfd.	Om
aan	armen	het	goede	nieuws	te	brengen
heeft	hij	mij	gezonden,	om	aan	gevangenen
hun	vrijlating	bekend	te	maken	en	aan
blinden	het	herstel	van	hun	zicht,	om
onderdrukten	hun	vrijheid	te	geven”.
	

Johannes	schreef:	Jezus,	die
eruitzag	als	een	mens,	legde	zijn
rechterhand	op	me	en	zei:	“Wees	niet	bang.
Ik	ben	de	eerste	en	de	laatste.	Ik	ben
degene	die	leeft;	ik	was	dood,	maar	ik	leef,
nu	en	tot	in	eeuwigheid.”
	

Petrus	schreef:	Als	u	zou	lijden
omwille	van	de	gerechtigheid,	dan	bent	u
toch	gelukkig	te	prijzen.	Laat	u	door	niets	in
verwarring	brengen;	erken	Christus	als
Heer	en	eer	hem	met	heel	uw	hart.
	

Christus	werd	gelijk	aan	een
mens.	Hij	heeft	zich	vernederd	en	werd
gehoorzaam	tot	in	de	dood	–	de	dood	aan
het	kruis.	Daarom	heeft	God	hem	hoog
verheven	en	hem	de	naam	geschonken	die
elke	naam	te	boven	gaat.
	

Jezus	zei	tot	zijn	leerlingen:
Jullie	hebben	niet	mij	uitgekozen,	maar	ik
jullie.
	

Paulus	schreef:	Draag	elkaars
lasten,	zo	leeft	u	de	wet	van	Christus	na.
	

Jezus	zei	tegen	de
Samaritaanse	vrouw:	Als	u	wist	wat	God	wil
geven,	en	wie	het	is	die	u	om	water	vraagt,
zou	u	hém	erom	vragen	en	dan	zou	hij	u
levend	water	geven.
	

Jezus	zei:	Wat	ik	onderwijs
heb	ik	niet	van	mijzelf,	maar	van	hem	die
mij	gezonden	heeft.	Wie	ernaar	streeft	te
doen	wat	God	wil,	zal	weten	of	mijn	leer	van
God	komt.
	

HEMELVAART		Na	zijn
opstanding	verscheen	Jezus	aan	zijn
leerlingen	en	zei:	Ga	op	weg	en	maak	alle
volken	tot	mijn	leerlingen.	En	houd	dit	voor
ogen:	ik	ben	met	jullie,	alle	dagen,	tot	aan
de	voltooiing	van	deze	wereld.
	

Jozef	vergaf	zijn	broers	en	zei:
Wees	maar	niet	bang.	Jullie	hadden	kwaad
tegen	mij	in	de	zin,	maar	God	heeft	dat	ten
goede	gekeerd,	om	te	bewerken	wat	er	nu
gebeurt:	dat	een	groot	volk	in	leven	blijft.
	

De	apostelen	waren	verheugd
dat	ze	waardig	bevonden	waren	vernedering
te	ondergaan	omwille	van	de	naam	van
Jezus.	Ze	bleven	dagelijks	onderricht	geven
in	de	tempel	of	bij	iemand	thuis	en	gingen
door	met	het	verkondigen	van	het	goede
nieuws	dat	Jezus	de	messias	is.
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Jezus	bad	zijn	Vader	voor
zijn	leerlingen:	Ik	ben	al	niet	meer	in	de
wereld,	ik	ga	naar	u	toe,	maar	zij	blijven	wel
in	de	wereld.	Heilige	Vader,	bewaar	hen
door	uw	naam,	de	naam	die	u	ook	aan	mij
gegeven	hebt,	zodat	zij	één	zijn	zoals	wij
één	zijn.
	

Paulus	schreef:	Ik	ben	ervan
overtuigd	dat	hij	die	zijn	goede	werk	bij	u
begonnen	is,	het	ook	zal	voltooien	op	de	dag
van	Christus	Jezus.
	

Ik	zal	voortgaan	op	de	weg
van	uw	geboden,	Heer,	want	u	geeft	mij
ruimte.
	

Paulus	schreef:	Volg	het
voorbeeld	van	God,	als	kinderen	die	hij
liefheeft,	en	ga	de	weg	van	de	liefde,	zoals
Christus,	die	ons	heeft	liefgehad	en	zich
voor	ons	gegeven	heeft.
	

Jezus	zegt:	Gelukkig	wie
zuiver	van	hart	zijn,	want	zij	zullen	God
zien.
	

Aan	het	kruis	zei	Jezus:	Vader,
vergeef	hun,	want	ze	weten	niet	wat	ze
doen.
	

Johannes	schreef:	We	moeten
niet	liefhebben	met	de	mond,	met	woorden,
maar	waarachtig,	met	daden.
	

PINKSTEREN		Jezus	zegt:
De	Geest	van	de	waarheid	zal	jullie,
wanneer	hij	komt,	de	weg	wijzen	naar	de
volle	waarheid.	Hij	zal	niet	namens	zichzelf
spreken,	maar	hij	zal	zeggen	wat	hij	hoort.
	

Paulus	schreef:	Laat	u	leiden
door	de	Geest.	De	vrucht	van	de	Geest	is
liefde,	vreugde	en	vrede,	geduld,
vriendelijkheid	en	goedheid,	geloof,
zachtmoedigheid	en	zelfbeheersing.
	

Petrus	zei:	God	heeft	mij
gekozen	om	de	boodschap	van	het	evangelie
onder	de	volken	te	verspreiden	en	hen	tot
geloof	te	brengen.	God,	die	weet	wat	er	in
de	mensen	omgaat,	heeft	blijk	gegeven	van
zijn	vertrouwen	door	hun	de	heilige	Geest	te
schenken
	

Paulus	schreef	aan	Timoteüs:
Bewaar	door	de	heilige	Geest,	die	in	ons
woont,	het	goede	dat	je	is	toevertrouwd.
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Jesaja	zei:	De	geest	van	de
Heer	zal	op	de	Messias	rusten.	Zijn	oordeel
stoelt	niet	op	uiterlijke	schijn,	noch	grondt
hij	zijn	vonnis	op	geruchten.	Over	de
zwakken	velt	hij	een	rechtvaardig	oordeel,
de	armen	in	het	land	geeft	hij	een	eerlijk
vonnis.
	

Christus	kwam	vrede
verkondigen	aan	u	die	ver	weg	was	en	vrede
aan	hen	die	dichtbij	waren:	dankzij	hem
hebben	wij	allen	door	één	Geest	toegang	tot
de	Vader.
	

Jezus	zegt:	De	heilige	Geest,
die	de	Vader	jullie	namens	mij	zal	zenden,
zal	jullie	alles	duidelijk	maken	en	alles	in
herinnering	brengen	wat	ik	tegen	jullie
gezegd	heb.
	

Paulus	schreef:	U	hebt	de
Geest	niet	ontvangen	om	opnieuw	als	slaven
in	angst	te	leven,	u	hebt	de	Geest	ontvangen
om	Gods	kinderen	te	zijn,	en	om	hem	te
kunnen	aanroepen	met	“Abba,	Vader”.
	

Johannes	schreef	aan	de
eerste	christenen:	Wat	u	vanaf	het	begin
hebt	gehoord,	laat	dat	in	u	blijven.	Dan	zult
u	in	de	Zoon	en	in	de	Vader	blijven.
	

Jezus	zegt:	Ik	ben	niet
gekomen	om	over	de	wereld	te	oordelen,
maar	om	de	wereld	te	redden.
	

Paulus	schreef:	Wie
overvloedig	zaait,	zal	overvloedig	oogsten.
God	heeft	lief	wie	blijmoedig	geeft.
	

Zoals	ons	ene	lichaam	vele
delen	heeft	en	die	delen	niet	allemaal
dezelfde	functie	hebben,	zo	zijn	we	samen
één	lichaam	in	Christus	en	zijn	we,	ieder
apart,	elkaars	lichaamsdelen.
	

De	engel	zei	tegen	Maria:
Wees	niet	bang,	Maria,	God	heeft	je	zijn
gunst	geschonken.	Luister,	je	zult	zwanger
worden	en	een	zoon	baren,	en	je	moet	hem
Jezus	noemen.
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